
Voorjaarsvakantie Picasso en Escher
Om goed voorbereid bij de vakantieopvang deel te nemen vragen we van u rekening te houden met 
de volgende dingen 

Zorg dat uw kind voor 09:00 binnen is. De programma’s starten op dit tijdstip en het is fijn als alle 
kinderen vanaf het eerste moment mee kunnen doen! 

Geef altijd een extra set kleding mee. 

Soms moet uw kind iets meenemen bijvoorbeeld een rugzak of een fiets. Kijk goed in het 
programma. Als dit het geval is staat dit namelijk in dikgedrukte letters onder de activiteit 
vermeld. 

LET OP DONDERDAG HANDSCHOENEN MEENEMEN!!!!! 

Het vakantieprogramma kan door verschillende omstandigheden wijzigen maar mocht dat zo zijn 
dat wordt u hiervan op de hoogte gebracht door de pedagogisch professional in de ochtend als u uw 
kind(eren) komt brengen. 

Wij hebben er zin in en maken er samen met jullie een leuke voorjaarsvakantie van! 

Maandag 16 februari
Vandaag helpen wij de vogeltjes een handje om hun buikjes goed te vullen! Wij gaan levende bingo
spelen met cijfers en voorwerpen! elke voorwerp hoort bij een cijfer op de bingokaart. heeft jouw
groepje als eerste alle voorwerpen verzameld en als eerste bingo?

Dinsdag 17 februari
Vandaag maken we ons eigen spel! Kies voor boter, kaas en eieren of mens erger je niet, knutsel je
spel en speel het daarna samen! Wie wint? Pizza tijd! Kneed& eet! Wij gaan zelf deeg kneden, onze
pizza's beleggen en daarna natuurlijk samen opeten. Eetsmakkelijk!

Woensdag 18 februari
Vandaag gaan wij creatief aan de slag! Iedereen krijgt een canvas en mag 2 minuten verven. Daarna
verschuif je het door naar je buurman of buurvrouw en verf je verder. Zo gaat het door totdat
iedereen op alle canvasjes heeft geverfd. Samen ontslaan de mooiste kunstwerken!

Donderdag 19 februari
Plaswijckpark is veranderd in een echt winterparadijs! Trek je handschoenen aan, zet je muts op en
draai pirouettes op onze overdekte schaatsbaan van écht ijs.

LET OP!!!! handschoenen zijn verplicht tijden het schaatsen

Vrijdag 20 februari
Vandaag is het pyjama dag bij de BSO. Trek je pyjama aan of lekker zittende kleding en geniet van
een dagje relaxen. Zo gaan wij vandaag een kussen versieren waar je later lekker mee kan relaxen
en bakken wij in de middag knakworstjes in een warm dekentje.

16 februari t/m 21 februari
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